
Gedeelte uit het boekje: "Omgaan met spirituele dimensies"  

 

Vrede geven 

Er werd mij getoond hoe energieën werken en wat een enorme kracht  

zij hebben over de gehele wereld heen. Wanneer wij denken aan een 

oorlogsgebied - wij zijn in angst voor onze economie, ‘onze jongens’ die 

daar zijn, kortom, de angst is knijpend, is wurgend misschien, wij voelen 

ontzaglijk veel medelijden met bepaalde landen of volkeren - dan zenden 

wij een energie uit die gebaseerd is op in wezen zware materiële 

krachten. Wij zenden dan een energie uit die gekleurd is door onze 

angsten, door het verlangen dat het maar aan één kant goed zal gaan. 

‘Heer zegen onze wapens aan deze kant’. De Heer zou dan ook de 

wapens aan de andere kant moeten zegenen, maar daar praten we niet 

over, dat vragen we niet, dat vragen de anderen. Wat wij dan dus doen 

is dat wij onze energieën zeer gekleurd uitzenden.  

 

Er werd mij getoond hoe dat van invloed is op het grote geheel.  

Wanneer wij energieën uitzenden die gebaseerd zijn op angst, dan 

zullen deze energieën zich een weg zoeken en zich conformeren met die 

energieën die ook vanuit angst zijn uitgezonden. Wanneer wij energieën 

uitzenden van boosheid naar bepaalde volkeren, naar bepaalde 

aspecten, dan zullen die energieën zich weer gaan conformeren met net 

zulke energieën. Dat zijn kosmische wetmatigheden.  

 

Maar hoe dan? Wij willen toch allemaal vrede?  

Wij willen toch rust, harmonie, vrede op aarde?  

Er werd mij een weg getoond hoe wij, bewust spirituele mensen van 

deze tijd, kunnen omgaan met onze energieën. En wel dat wij, vanuit het 

licht in onszelf, deze oorsprong in onszelf, in ons de kracht hebben onze 

psychische krachten zodanig te bundelen dat wij alleen maar licht 

uitzenden, alleen maar vrede. Ik zeg 'alleen maar', maar dat is vreselijk 

moeilijk. Hoe kan dit?  

Door niet iets te willen, niet iets te verwachten, niet iets voorwaardelijks 

eraan vast te knopen, maar een onvoorwaardelijke uitzending, uitstraling 

van vrede, van liefde, van datgene wat wij in onszelf kunnen ervaren als 

zijnde: dit is mijn vrede, dit is mijn harmonie, dit is wat ik kan geven. 

Geven. Dus niet vragen: ‘Heer geef mij dit, geef mij dat’.  

Geven, vrede geven. Die energieën zijn van een grote kracht, die 

energieën gaan over de wereld en zoeken dezelfde soort energieën op 

en vormen daarmee een hele grote kracht. Deze positieve energieën, 

deze positieve krachten, delen zich dan mede juist daar waar het 

gewenst is.  



Waar gaat het dus om?  

Dat wij mensen - en dat vind ik moeilijk - niet mogen beslissen wat wij 

met onze eigen energieën van vrede, van liefde, van harmonie mogen 

doen. Maar dat wij ze in vertrouwen moeten opzenden.  

En dat ze vanuit de hoogste kosmische regionen, de hoogste kosmische 

krachten, dan juist daarheen zullen gaan waar zij het meeste nodig zijn.  

 

Het betekent dus dat wij mensen onze krachten pas werkelijk in de 

hoogste positieve achtergronden kunnen gebruiken wanneer wij daar 

niets voor vragen, niets voor willen terug hebben.  

Dat is natuurlijk een enorm gegeven.  

 

Macht tot transformatie door onze menselijke warmte  

U zult als theosofen weten van de energieën, van de positieve en 

negatieve energieën die wij als mens kunnen uitzenden. U zult weten 

van kosmische wetmatigheden. U zult ongetwijfeld in uw esoterische 

lessen geleerd hebben hoe daarmee om te gaan.  

Mij werd gevraagd om dit steeds dieper en steeds frequenter naar de 

mensen toe te brengen, overal. Het is zo dat de mensheid nu de 

mogelijkheid in zich heeft om het zwaarste, om het ergste wat naar ons 

toe kan komen, nog enigszins te kunnen transformeren.  

Ik ben niet een doemprofeet, ik wil u hier niet belasten met allerlei 

moeilijke voorspellingen of hoe dan ook, maar ik mag u wel zeggen dat 

het in onze macht ligt, van ons mensen, om het ergste wat nog kan 

komen toch nog zodanig te kunnen transformeren dat het niet alleen 

maar negativiteit, pijn en verdriet zal brengen.  

Dit is erg veel en ik weet dat, wanneer je zulke dingen zegt, de 

verantwoordelijkheid daar heel groot voor is. En toch moet het, toch is 

het gevraagd. Want alleen wij mensen kunnen het keren.  

 

En heus, zoals u werkt in uw eigen omgeving, uw eigen werkterrein,  

uw eigen gezin, juist daar heeft u de kracht om iets toe te voegen aan de 

positieve energie die over de wereld kan gaan.  

Juist daar ligt uw kracht.  

Het ligt niet in grote woorden, het ligt niet in bezig zijn met geweldig hoge 

esoterische kennis. Dat is goed om te hebben, maar uw kracht ligt in uw 

eigen liefdesvermogen. Uw kracht ligt in uw eigen menselijke warmte,  

in datgene wat u als mens hebt en bent. Die menselijke warmte, werd mij 

gezegd, is de basis waarop deze hoge spirituele positieve energieën 

gebaseerd kunnen worden.  

 

 



De menselijke warmte, die ieder mens in zich heeft,  

die menselijke warmte kan transformeren, die menselijke warmte kan 

van kwaad, van duisternis tot licht brengen.  

De menselijke warmte kan wanhoop veranderen in hoop.  

Menselijke warmte kan iemand die aan de afgrond staat  

en nog even twijfelt van zal ik erin springen of niet, redden.  

De menselijke warmte speelt overal. 

  

Zo is er vanuit de Witte Broederschap, vanuit de Meesters van Liefde en 

Wijsheid haast gesmeekt om hier steeds meer en steeds vaker en overal 

de nadruk op te leggen. Wij mensen in onze maatschappij, die zo 

rationeel bezig zijn, zoveel hebben geleerd, zoveel kunnen, wij mensen 

zijn bijna vergeten hoe wij deze bron van kracht in onszelf kunnen 

hanteren. Wij zijn bijna vergeten wat wij met onze eigen menselijke 

warmte kunnen doen.  

 

Hoe werkt dan deze menselijke warmte in die kosmische 

wetmatigheden? Zij lieten zien dat de menselijke warmte de bron is 

waarop die spirituele energieën zich kunnen plaatsen, zich kunnen 

nestelen, waardoor zij kunnen worden uitgezonden, waardoor zij 

ontvangen kunnen worden, waardoor zij als het ware een netwerk over 

de hele wereld kunnen plaatsen van harmonie, van liefde, van vrede.  

 


